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BEGIN VAN DE DIENST 
 
Welkom en aansteken van de kaarsen 
 
Zingen: Lied 513: 1, 2 en 3   
 

God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
(we gaan staan) 
 
Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 513: 4 
 

God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
(we gaan zitten) 
 
Gebed  
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Toelichting bij de bloemschikking 
 
Cantorij: Kom bevrijden 
 

In de hemel onze vader in een hemel die te hoog is waarom 
zijt Gij niet op aarde hier nu God in mensen vrede? Zijt Gij 
God en niet bij machte moord en doodslag te voorkomen? 
Waarom geeft Gij ons de vrijheid elkaar zinloos te doen 
lijden?  
Scheur de wolken kom bevrijden. 
Plant uw geest in onze harten. Zend uw kracht in onze 
handen dat wij leren lief te krijgen onze naaste, vriend en 
vreemde. Dat wij medicijnen vinden tegen het ondraaglijk 
lijden. Dat de groten dezer aarde zich bekeren tot de 
armen. Dat wij nieuwe wetten maken om de honger uit te 
bannen, dat wij gouden plannen smeden tot beëindiging 
van lijden.  
Scheur de wolken kom bevrijden. 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: Genesis 35: 6 – 20 
 

Toen Jakob met alle mensen die met hem meetrokken in 
Luz was aangekomen, het huidige Betel, in Ka-
naän, bouwde hij er een altaar; hij noemde die plaats El-
Betel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen 
hij op de vlucht was voor zijn broer. (De voedster van Re-
bekka, Debora, stierf daar. Ze werd ten zuiden van Betel 
begraven, onder een eik die daarom Eik van geween werd 
genoemd.) Nu Jakob was teruggekeerd uit Paddan-Aram, 
verscheen God hem opnieuw, en Hij zegende hem. Hij zei: 
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‘Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dra-
gen: Israël is je nieuwe naam.’ Zo gaf God hem de naam Is-
raël. En Hij vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. 
Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een 
volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit 
je voortkomen. Ik geef jou het land dat Ik aan Abraham en 
aan Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef Ik dit 
land.’ Hierna ging God weg van de plaats waar Hij met Ja-
kob had gesproken. Daar, op die plaats, zette Jakob een 
steen rechtop, en hij wijdde hem door er een wijnoffer op 
te brengen en er olie over uit te gieten. Hij noemde die 
plaats, waar God met hem had gesproken, Betel. 
Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog maar een 
uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel be-
vallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg 
zwaar, maar de vroedvrouw zei tegen haar: ‘Wees gerust: 
je hebt er een zoon bij!’ En terwijl het leven al uit haar 
week – want ze stierf – gaf zij hem de naam Ben-Oni. Maar 
zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden 
was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegen-
woordige Betlehem. Op haar graf plaatste Jakob een ge-
denksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Ra-
chels graf aangeeft. 
 
Zingen: Lied 315: 1 en 2   
 

Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
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En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 759: 1 en 2   
 

Gods kinderen op aarde 
zij wandelen in het licht, 
omdat zij gerechtvaardigd 
zijn voor zijn aangezicht. 
Zij leven Hem ter ere, 
zijn naam hun lieve lust. 
Zij sterven in de Here, 
zij slapen zo gerust. 
 
Zij slapen en ontwaken 
als in een ogenblik. 
God zal hen wakker maken, 
Hij waakt voor hun geluk. 
Zo worden zij veranderd 
tot heerlijkheid en eer. 
Zij geven zich uit handen 
en leven in de Heer. 
 
Luisterlied: ‘The holy city’ 
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GEDENKEN 
 
Cantorij: Voor uw aangezicht 
 

Voor uw Aangezicht gedenken wij onze doden 
naam voor naam. Voor uw Aangezicht onze 
levenden, allen met wie wij zijn, kinderen ons 
toevertrouwd, vrienden dichtbij en ver Allen die 
ons aanbevolen zijn dat wij hen zouden noemen 
voor uw Aangezicht. 

 
 
We gedenken samen of namens de familie:  
 
Anna Sophia de Laet - Vaalburg 

zij overleed op 8 januari 2025 en werd 85 jaar 
 

Lambertus Dirk Vochteloo 
hij overleed op 15 januari 2025 en werd 89 jaar 
 

Johanna den Dulk 
zij overleed op 22 mei 2025 en werd 96 jaar 
 

Lena Johanna Kornelia van der Weerdt - van den Berg 
zij overleed op 10 juni 2025 en werd 89 jaar 
 

Nanda Hermina Bruinewoud - Peters 
zij overleed op 20 juni 2025 en werd 79 jaar  
 

Janna Boucherie - Vink 
zij overleed op 9 juli 2025 en werd 91 jaar 

 
 
Herdenking door allen 
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Cantorij: Ga maar gerust 
    en: In het laatste van de dagen 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan    
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt   
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan    
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan    
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 

                                       *** 
In ’t laatste van de dagen zal het zijn: 
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest, 
hoog uit boven de heuvels. 
en een huis van goud in hemelsblauw daar boven op. 
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 
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In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft 
zal ze zien komen, op scharlaken paarden 
op zilvervloten, volkeren van verre: 
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont, 
daar weten ze de route van de vrede 
daar is een nieuwe aarde neergedaald. 
 

In ’t laatste van de dagen zal het zijn 
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, 
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 
en strekt je in de schaduw van je bomen. 
En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. 
 

WE DANKEN GOD 
 

Dankgebed en zingen als Onze Vader Lied 1006 
 

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
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Mededelingen,  
 
Zending en Zegen 
  
Slotlied: Lied 481: 3   
 

Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Zegen 
Gemeente: Amen (3x gezongen) 
 
 
Inzameling van de gaven 
 

De 1e collecte is bestemd voor de kerk en  
de 2e voor de diaconie 
De bekende busjes staan op de tafel bij de uitgang van de 
kerkzaal. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening 
van de Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 23 november 
2025  
 


